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Brief slachtoffer 

 

Wat is er veel kapotgegaan op die ene middag in september 2009. Ik was een onbevangen kind, fietste midden 

op de dag van school naar huis en plotseling werd ik van mijn fiets getrokken en meegenomen. Ik heb 

doodsangsten uitgestaan.  

 

Nu als volwassen vrouw zie ik zo goed de gevolgen van die dag. Toen, als 15-jarig meisje, kon ik alleen maar 

huilen. Huilen van verdriet, maar ook van angst en onrecht. Ik ben zo lang bang geweest. Bang om op straat 

dezelfde man weer tegen te komen. Bang omdat hij niet gevonden is. Boos ook, dat ik maar moest dealen met 

wat hij mij heeft aangedaan. Dat hij gewoon verder kon gaan met zijn leven. Dat voelt zo onrechtvaardig. Nog 

steeds is dat hét grote onrecht in mijn leven. 

 

Ik heb moeten vechten om mijn leven weer op orde te krijgen. En nog steeds ben ik extra alert als ik naar buiten 

ga. Nog steeds moet ik leven met de afschuwelijke herinneringen. Elke keer als ik in het nieuws zie dat vrouwen 

worden aangevallen en misbruikt of erger nog, dan voel ik dat ook. 

 

Nu is het tijd dat mij recht wordt gedaan. Tegen deze man, die mij dit heeft aangedaan, zeg ik: Hoe heb je dit 

kunnen doen? Waarom? Ik was nog maar een meisje van 15. Ik roep je op om alsnog je verantwoordelijkheid te 

nemen en je te melden bij de politie.  Misschien twijfel je of jij degene was die mij dit aandeed, omdat je misschien 

gedronken had die dag, omdat je misschien een slechte periode had in je leven en in de war was. Je weet 

misschien nog dat je naar mijn naam vroeg en ik heb je toen ook antwoord gegeven. Nu is het jouw beurt om je 

naam te noemen. Ga naar de politie en zet dit recht. Je bent dat aan mij verplicht.   

 

Ook doe ik een oproep aan familie, vrienden en bekenden van deze man. Weet je meer? Vermoed je iets? Meld 

je dan. Deze gebeurtenis mag niet worden weggestopt alsof er niets is gebeurd.   

 

Voor mij is het zó belangrijk dat er, ook nu na al die jaren, antwoorden komen. Dat mij recht wordt gedaan. Recht 

aan mij als persoon, maar ook aan ons, als vrouwen in Nederland. Je blijft van ons af. Hoe dan ook. Wat dan ook. 

Waar dan ook. 

 

 

 

 

Meer informatie over de zaak en contactgegevens politie: 

www.politie.nl/panbos 

 

Jezelf melden als verdachte kan via: 

www.politie.nl/ikmeldmezelf 

 

http://www.politie.nl/panbos
http://www.politie.nl/ikmeldmezelf

