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De dag die velen harten brak, mensen verscheurde en een complete afdeling definitief 

veranderde. 

  

De dag dat ik het politie pak afzwoor, ik zou het nooit meer dragen.  

Dit pak kostte Arno zijn leven. 

 

De dag dat ik en velen met mij het nut van het politiewerk niet meer inzagen.  

Hoezo, zorgen voor een betere maatschappij als je het met je leven moet betalen. 

 

Het leven van Arno is afgenomen,  

afgenomen door een onderdeel van die maatschappij,  

die maatschappij die wij met zijn allen beter proberen te krijgen. 

Hoe kan je dit rijmen met drive die er voor zorgde dat je juist voor dit vak gekozen hebt. 

 

Dit waren een van de eerste gevoelens die ik had na horen van Arno zijn dood. 

 

Afgelopen jaar is gebleken dat iedereen dit niet te omvatten verlies op zijn of haar eigen 

manier moet verwerken of beter gezegd probeert te verwerken… 

Hier blijkt geen draaiboek van te zijn. 

  

Want de vraag die mijzelf dagelijks stel: 

Kan je dit verwerken?  

Gaat de pijn die ik dagelijks op mijn borst voel weg? 

 

Ik kan het alleen maar hopen. 

 

Tijd heelt alle wonden zegt men. 1 jaar? 2 jaar? 5 jaar? 

Mijn gevoel nu zegt nog dat deze wond niet te helen is. 

 

Natuurlijk ga ik verder, lach ik, doe ik met enige regelmaat bijzonder debiel en pak ik het 

leven weer op. 

Maar geen dag gaat voorbij zonder aan Arno te denken en de pijn te voelen die het gemis 

met zich meebrengt. 

  

  

Vandaag 9 juni 2022, we zijn 337 dagen verder en staan hier in Warnsveld, in de Tuin van 

Bezinning en ik heb het politiepak weer aan.  

Ik draag het met trots maar nooit meer met hetzelfde gevoel als toen ik als 18 jarige de 

organisatie binnen kwam. 

 

Ik weet dat er collega’s zijn die nog steeds worstelen met het politiepak en de pijn die het 

met zich mee brengt.  

Die daad die, die onbezonnen, onrechtvaardige daad die Arno zijn leven kostte heeft zoveel 

politielevens kapot gemaakt. 

 



Nooit zullen we uitgepraat raken over wat de dood van Arno te weeg gebracht heeft, nooit 

zal er acceptatie zijn voor de manier waarop. 

 

Maar iets wat er wel altijd zal zijn, zijn de mooie herinneringen aan Arno. 

 

Lieve Arno,  

We zullen je altijd blijven herinneren als die lieve, vriendelijke, warme, oprechte, liefdevolle, 

eerlijke en betrokken man die je was.  

 

Je wordt gemist mooie man! 

 

 

 

 

 

 

 

 


